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De Lambertusklok 400 jaar 

 

Onze vertrouwde kerkklok bereikt in 2024 de leeftijd van 400 jaar. 

Dankzij de tekst op de klok hebben we kennis over de leeftijd van de klok en van de maker (de 

klokkengieter).  

Deze tekst luidt (in letterlijke zin!) als volgt:   

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

DOOR DAT VYER BYEN ICK GEVLOTEN PETER VAN TRIER HEFT MYEGEGOTEN 

INT JAER 1624 

 

Ͼ֍ϿϾ֎Ͽ Ͼ֍ϿϾ֎ϿϾ֍ϿϾ֎Ͽ Ͼ֍ϿϾ֎Ͽ Ͼ֍ϿϾ֎Ͽ Ͼ֍ϿϾ֎Ͽ Ͼ֍ϿϾ֎Ͽ  

 

O SANCTE LAMBERTE PATRONE INTERCEDE PRO NOBIS IN MAGNO LYNDEN 

----------------------------------------------------------------------------- 

(O heilige beschermheer Lambertus bemiddel voor ons in Groot Linden) 

 

 

De klok is dus gegoten door Peter van Trier in het jaar 1624.Het is de enige klok die in de 

toren hangt, heeft een diameter van 103 cm en een gewicht van 655 kilo.  

 

In de Tweede Wereldoorlog, op vrijdag 18 december 1942, werd de klok op last van de 

bezetter uit de toren gehaald. Het klokgelui van Linden verstomde echter niet helemaal, omdat 

de kerk door bemiddeling van de Beerse pastoor Van de Lokkant als vervanging een klokje 

uit het Beerse zusterklooster kreeg. Daarmee konden in ieder geval de uren geslagen worden. 

In december 1944, toen Zuid-Nederland bevrijd was, is de klok opgespoord in Tilburg. 

Dankzij de inspanningen van de toenmalige burgemeester Van Raaij (de vader van Cees van 

Raaij) is de klok teruggekomen in Linden en op 24 december 1944 weer teruggehangen in de 

toren. Zo kon de klok na twee jaar afwezigheid nog net de Kerstnacht inluiden. 

 

 



De familie Van Trier 

 

De familie Van Trier was een geslacht van klokkengieters die gedurende drie eeuwen, van 

1410 tot 1700, klokken hebben geproduceerd in onder andere Aken, Luik, Nijmegen en 

Huissen. De stamvader van deze familie was Peter van Trier, ook wel bekend onder de naam 

Peter de Beyschen. Klokken van hem zijn bekend uit de periode 1410-1414. In laatstgenoemd 

jaar goot hij een klok voor het Limburgse Hoensbroek. 

 

De maker van de Lindense klok staat bekend als Peter III van Trier. Hij werd in 1585 te Aken 

geboren. Hij was waarschijnlijk een zoon van Johan IV van Trier met wie hij de Nijmeegse 

gieterij deelde. Zijn werkzame leven te Nijmegen begon in het jaar 1609 en zou tot 1643 

duren. Peter III was een zeer productief gieter die vrijwel uitsluitend klokken in Nederland 

heeft geleverd. Hij kreeg talrijke kinderen. Drie van hen werden eveneens klokkengieter, 

namelijk Johan V, Peter III en Henrick II die zich in Huissen vestigden alwaar hun vader al 

eerder een tweede gieterij gesticht had. Peter III van Trier stierf in 1643. 

 

In het volgende nummer komen we terug op de klok en zijn historische waarde.  
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