De klok 400 jaar

De Lambertusklok van Linden 400 jaar

In 1624 werd de klok van onze kerk gegoten en in onze kerktoren gehangen. Een heel
bijzonder jubileum want een luiklok was voor elk zichzelf respecterende stad of
dorpsgemeenschap een belangrijke voorziening.

Het ging zeker niet alleen om een tijdsaanduiding of om mensen op te roepen naar de kerk te
komen. Het was in vroeger tijden een belangrijk communicatiemiddel. Mensen werden met
klokgelui gewaarschuwd, het Gilde werd ermee opgeroepen als er hulp nodig was. In
gevaarlijke tijden was het een uitkijkpost. In historische verhalen speelt de kerkklok vaak niet
voor niets een belangrijke rol.

De klok had ook een religieuze functie: De klok kondigde bijvoorbeeld drie maal daags aan
dat het tijd was voor het Angelus, het gebed dat ook wel “De Engel des Heren” heette en riep
de mensen telkens op ter kerke te gaan.

Het is de moeite waard om de geschiedenis van onze klok te lezen in de rubriek “Uit de
historie” en misschien valt er bij nader onderzoek nog meer wetenswaardigs te ontdekken.
We willen dit historische jubileum ook graag vieren met de dorpsgemeenschap. Hoe en
wanneer is nog niet bekend.

In de Oudejaarsviering op 31 december in de kerk zal in elk geval extra aandacht aan worden
geschonken.
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